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Wat echt leven is (2)
door Arie van der Stoep

Echt leven is: leven voor God, of, anders gezegd: leven voor Jezus. (1) En vooral: leven mét Hem.

Het is: dichtbij Hem zijn, Hem kennen, naar Hem luisteren, er helemaal voor Hem zijn op elk

terrein van je leven.

Het is: er voor Hem en bij Hem mógen zijn, ervaren dat Hij jou wíl, dat Hij ernaar verlángt dat je bij

Hem zult zijn. Het is: ontdekken dat Hij je helemaal aanvaardt zoals je bent en vervolgens bemerken

dat Hij je heeft ‘geheiligd’. Dat wil zeggen dat Hij je je zonden niet toerekent, maar ze heeft vergeven -

er zelfs niet meer aan denkt - dat Hij je voor zichzelf heeft bestemd en voor zijn doel met jou en dat Hij

je geschikt vindt en maakt om voor eeuwig in zijn aanwezigheid te verkeren. En dat begint vandaag al.

Pikdonker

Dít is zo fantastisch van Jezus, dat je bij Hem niet aan allerlei voorwaarden behoeft te voldoen om door

Hem aanvaard te worden. (2) Alles wat je hebt ervaren in je leven aan afwijzing door mensen, heeft Hij

op het kruis gedragen in jouw plaats. Dat gebeurde, toen God Hem terwille van ons de rug toekeerde.

Het werd er op dat moment zelfs pikdonker door op de wereld, zo verschrikkelijk was die afwijzing. (3)

Het is dus niet nodig dat die duisternis nog langer over jou heerst. God wil die heerschappij

doorbreken, zodat die je leven niet langer tot een voortdurende pijn maakt.

En omdat Jezus dit al voor je heeft gedragen, kan Hij tegen jou zeggen: ‘Kom naar Mij toe, als je

vermoeid en belast bent, en Ik zal je rust geven.’ (4) Hij zal heel die last van afwijzing van je afnemen. Hij

zal je laten ervaren dat je voor Hem kostbaar bent, dat er voor Hem geen enkele reden is om je te

verwerpen, maar dat Hij je heeft aangenomen en je voor altijd bij zich wil hebben.

Het bevrijde leven

Daarom: leef echt! Laat je dat echte, bevrijde leven door Jezus geven. Dat kun je allereerst doen, door

jezelf aan Hem te geven. Dat kun je elke dag opnieuw doen. En vervolgens door jouw last aan Hem af

te dragen, door te zeggen: ‘Heer, deze last hebt U al voor mij gedragen, neem Hem dan nu van mij af.

Ik wil hem niet langer met mij meesjouwen. Maak mij er vrij van.’ Hij zal het doen!

En Hij zal je zijn liefde geven. Je zult echt leven!

De volgende maal:

Wat echt leven is (3).

Uit de Bijbel:

(1) Galaten 2:20.

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En

voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad

en Zich voor mij heeft overgegeven.

    Romeinen 14:7-8.

Want niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is voor

de Heer, en als wij sterven, het is voor de Heer.



(2) Efeziërs 2:8.

Want door genade zijn jullie behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.

(3) Matteüs 27:45-46.

En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het

negende uur riep Jezus met luide stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God,

waarom hebt U Mij verlaten?

(4) Matteüs 11:28.

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
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